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Mijn naam is Marleen Raijmakers-van der Stap, ik ben 69 jaar en woon sinds 1978 in het 
mooie Afferden. In dat jaar trouwde ik met Wim Raijmakers en samen werden wij de 
uitbaters van Café de Zwaan en Zaal Raijmakers. In die jaren hebben we met veel plezier 
midden in de gemeenschap gestaan. 

Ik ben moeder van vier kinderen – Marcia, Thomas, Jolien en SIjn – en trotse oma van Aen 
mooie, drukke en bijdehandse kleinkinderen. 

SIlziJen zit niet echt in mijn aard. Misschien komt dat doordat we alIjd een druk leven 
hebben gehad met de horeca, gecombineerd met een groot gezin. Daarnaast sta ik graag op 
het podium: toneelspelen, zingen en optreden vind ik geweldig. Ik probeer van elke dag iets 
moois te maken. Natuurlijk komen er ook verdrieIge en moeilijke momenten op je pad, 
maar juist daarom vind ik het belangrijk om te genieten van de dagen die je gegeven zijn. 

Ik wandel graag, het liefst over de harde wegen in het dorp. Zo kom ik veel mensen tegen en 
maak ik graag een praatje. Dat vind ik belangrijk: contact houden met mensen en horen wat 
er leeP. In onze horecaIjd wisten we veel van elkaar en kon iedereen alIjd bij ons terecht 
voor een praatje, advies of hulp. We waren zeven dagen per week open – op één dag na: 
Eerste Kerstdag. Die dag was en is voor ons heilig. 

Al geruime Ijd ben ik acIef bij KERN. Mijn wens is om ooit aan de coaliIetafel te mogen 
ziJen. Die ambiIe houdt mij strijdbaar. Ik voel mij vereerd dat ik op mijn 69e nog mag 
meedoen, mag meedenken en mag mee beslissen over de gemeentepoliIek. Daarbij wil ik 
vooral laten horen wat de mensen om mij heen denken en belangrijk vinden. 

Daarom blijf ik mij voor de volle 100% inzeNen voor de inwoners van de gemeente Bergen. 

 


